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Zondag 24 mei Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo

Pinksteren
met muzikale medewerking van ‘Het Sint Gregoriaans koor Sint Jansteen’

Lezingen

Eerste lezing: Handelingen 2,1-11
Tweede lezing: 1 Korintiérs 12,3b-7,12-13
Evangelielezing: Johannes 20,19-23

Intenties

Riet de Waal en overleden familie
Jo Giele

Collecteaankondiging

Er is vandaag één collecte. Die is bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen
geloofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom.

Opbrengst collecte
Zondag Pastorale zorg € 295,90
Zondag betaalzuil € 83,00

Vieringen komende week / agenda

Dinsdag 26 mei 08.30 uur  Getijdengebed + Eucharistieviering

Donderdag 28 mei 19.00 uur Rozenkransgebed (kerk) Mariamaand

Zaterdag 30 mei 08.30 uur  Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo
Maria Visitatie

Zaterdag 30 mei 14.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz
Eerste Heilige Communie

Zondag 31 mei 11.00 uur  Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz
Heilige Drie-eenheid

Zondag 31 mei 10.30 uur  Ter Schorre R. Dekker

Zondag 31 mei 17.00 uur  Kroatische viering V.E. Tomic

Parkdienst 2026

Pastoor Wiertz nodigt u allen uit voor de jaarlijkse parkdienst in Sluiskil op zondag
28 juni 2026. De eucharistieviering begint om 11.00 uur, bij droog weer in het park,
bij regen in 't Meulengat.

Deze viering in de open lucht wordt opgeluisterd door Samenwerkingsorkest
H.S.W.Z

Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om samen te picknicken.

Neem dus uw lunch mee!

De flyer voor de parkdienst vindt u op de tafels achter in de kerk.

In de Emmauskerk is er op 28 juni geen viering.
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Pinksteren 24 en 25 mei 2026

Pinksteren begint tien dagen na Hemelvaart en valt op de vijftigste dag van Pasen.
Christenen herdenken tijdens de pinksterdagen de uitstorting van de H. Geest.

Het pinksterfeest nodigt ons uit om de vleugels van ons geloofsleven uit te slaan en
een nieuwe wind te laten waaien daar waar ons geloof, tradities en wetten onder een
dikke verstikkende laag stof zijn terechtgekomen. Meer dan ooit hebben we binnen
onze gemeenschap mensen nodig die het verhaal van Jezus van Nazareth
inspirerend en bezielend kunnen vertellen, die zijn Liefde voor God en mens niet
enkel in- maar ook uitademen. We hebben mensen nodig, die de gaven van de
Geest zoals vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid en trouw weten in te
bouwen in hun persoonlijkheid en ook weten uit te stralen naar anderen toe.
Pinksteren is beseffen dat we als windturbines zijn, die men op zandbanken of hoger
gelegen gebieden plaatst als bronnen van alternatieve energie. Als christenen
worden we voortdurend geroepen de wieken van ons geloof, van onze
persoonlijkheid in beweging te laten brengen door Gods Geest om zo duurzame,
groene energie op te wekken: de alternatieve, mooie energie van Gods vurige liefde
voor mens, Kerk en wereld, om kinderen van de wind te worden, Gods wervelende
pinksterwind die leven brengt en leven doet.

Taizé-viering op donderdagavond 28 mei in Hengstdijk

U bent van harte welkom bij de Taizé-Pinksterviering op donderdagavond 28 mei om
19.30 uur in de H. Catharinakerk te Hengstdijk. Het Pinksterthema is: 'Zie, [k maak
alles nieuw.' De keuze van dit thema heeft ook te maken met wat er op dit moment
allemaal in de wereld gebeurt.

Door te zingen, te lezen en stilte te betrachten, willen we dit samen met u gestalte
geven. Daarom, in de hoop u weer te mogen begroeten, tot volgende week!
Namens de voorbereidingsgroep,

Ralf Grossert, Joop Basting, Janny Meima, Cees Cosijn

Eerste heilige communie

In mei mogen 50 kinderen uit heel Zeeuws-Vlaanderen hun eerste heilige
communie ontvangen. Eén viering in West-Zeeuws-Vlaanderen, één in Midden, in
Terneuzen, en twee in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, te weten Clinge en Hulst. Voor
onze parochie is dit niet alleen een feestelijk moment, maar ook een missionaire
kans: kinderen en gezinnen opnieuw laten ontdekken wie Jezus is en hoe Hij ons
uitnodigt om in zijn liefde te leven.

Tijdens de voorbereiding hebben de kinderen geleerd om te luisteren naar de
verhalen van Jezus, om te bidden en om te delen. Ze hebben ervaren dat geloven
niet iets is voor één dag, maar een weg van vriendschap met Christus. Hun
openheid herinnert ons eraan hoe het evangelie telkens opnieuw begint: in kleine
harten die zich laten raken.

Als parochie willen we deze kinderen en hun gezinnen blijvend nabij zijn. De eerste
communie is geen eindpunt, maar een uitnodiging om samen verder te groeien: in
geloof, in verbondenheid en in dienstbaarheid aan anderen.
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Actueel nieuws vieringen in app-groep

Onze Diaken Arjen Gernaert onderhoudt een app-groep met alle eucharistievieringen
en aanbidding en biechtmomenten in de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen en de
twee parochies aan de overkant. Wilt u op de hoogte blijven van actueel nieuws over
deze vieringen dan kunt u zich aanmelden voor deze app groep via
bureau@eparochie.nl met vermelding van uw naam en gsm nummer.
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